
 

De Voskuilen.  

In zijn oude glorie Is 

het weer herboren  
Het Voskuilenheuvel heideveld 

Weer in z'n oude staat hersteld 

Dat nostalgisch mooie plekje  

Voor vogels en dieren weer 'n goed stekje 

Rijkelijk bloeit er weer de heidebloem  
En gonst het van 't bijengezoem  
Er leeft weer een rijke vogelstand  
De kievit, patrijs en de fazant  
En zangvogels in allerlei soort  

Waar men nu hun gezang weer hoort 
In dit mooie stuk natuur  

Vertoeft de wandelaar menig uur 

Er heerst weer een gezonde sfeer  
Hij geniet van de heide en boslucht weer 

Deze oeroude heideplek  
Is bij toeristen zeer in trek  

We zien ze al vaak in groten getalen 
Over de wandelpaden dwalen  

Voorts breng ik aan die mensen hulde 
Die gratis hier de taak vervulde  
Om dit in verval geraakt object  
Te doen herleven en is nu weer perfect 
Met inzet van al hun vrije tijd  
Goed inzicht, veel werk en vlijt 
Ruimschoots verdienen zij deze hulde 
Voor het mooie dat zij hier vervulde  
En met recht is het geworden Venhorsts trots 
Met haar hei, en met het bos  
Met de schaapskooi en de vijver  

Herboren, door hun werklijst en ijver. 
Proficiat gij pioniers.  

H. Vesters  

 


